Overweging bij Thomaszondag (19 april 2020)

De zondag na Pasen heet in de kerk van oost en west Thomaszondag. De apostel Thomas was er niet bij toen Jezus op de paasdag zelf aan zijn volgelingen verscheen. Thomas kon niet geloven dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan. Hij wilde de wonden van Jezus kunnen aanraken en betasten. Acht dagen later verschijnt Jezus opnieuw, en nu is Thomas erbij.
Er staat niet dat hij de wonden van Jezus ook werkelijk aanraakt, en toch laat de apostel zijn twijfel helemaal los en geeft hij zich gewonnen en roept uit: ‘Mijn Heer en mijn God’. Ook Maria Magdalena krijgt te horen: ‘Raak mij niet aan’, als ze in de tuin bij het graf de opgestane Jezus ontmoet. Zij herkent Jezus als Hij haar bij haar naam noemt: ‘Maria!’ En Jezus zegt zelfs tegen Thomas en de andere apostelen: ‘zalig die niet zien en toch geloven’. Wat betekent dit? Niet het concrete aanraken en ook niet het zien zelf is de basis van ons geloof in de Verrijzenis van Jezus. De apostel Paulus zegt dan ook: ‘het geloof is uit het gehoor’.

In de Paasbrief van Chevetogne schrijft père Thomas Pott helemaal in de geest van de belijdenis van zijn patroonheilige, de gelijknamige apostel. Bij de mogelijkheid de diensten van de abdij via het internet mee te beleven benadrukt hij dat hier geen bewegend beeld is. Het is het geluid dat ons doet deelnemen aan de gelijktijdige vieringen. Père Thomas schrijft: “Audioparticipatie is niet minder ‘echt’ dan deelname door fysieke aanwezigheid ter plaatse. Integendeel: het is minstens zo echt, ook al is het anders, want het nodigt ons uit om volledige prioriteit te geven aan luisteren, de deur waardoor het Woord de ziel en het hart bereikt om deze te verheffen tot de Bron waaruit het Woord voortkomt. Meer dan zien kan het gehoor in de mens een verticaliteit teweeg brengen en daarmee ‘de ziel verheffen’.” 

Père Thomas erkent dat de verleiding groot is om de geluidsweergave uit te breiden met virtuele beelden. Maar ook als iemand werkelijk fysiek in de kerk aanwezig is, betekent dit nog niet dat hij ook innerlijk aan het Mysterie deelneemt. Het zien van het ritueel verschaft hier nog niet de sleutel toe. Integendeel, in onze dagelijkse wereld is er een hectische opeenvolging van beelden die ons afleiden van wat Woord en Zang ons werkelijk proberen over te brengen. Omdat er van alles wordt gefilmd worden wij overspoeld met beelden. Wel zijn er in de kerk de zichtbare iconen, maar die tonen een spirituele werkelijkheid en leren ons om op een diepere manier te kijken, en niet af te gaan op de eerste oppervlakkige indrukken. Niet voor niets hebben iconen het, op het eerste gezicht vervreemdende, omgekeerde perspectief. Of we nu in de liturgie naar iconen kijken of luisteren naar wat er gebeden, en gezongen wordt, het gaat er om dat we ons dit innerlijk eigen maken. En hierdoor ontstaat een werkelijk christelijke gemeenschap van mensen die verenigd zijn in gezamenlijk gebed.
De isolatie die de dreiging van het Covid-19-virus met zich meebrengt, dwingt tot nadenken. Wat betekent het als wij een levende persoon, een medemens zien of kunnen aanraken? Zien we onszelf en de ander dan ook werkelijk als spirituele wezens? Deze crisis kan onze relatie tot de levende Christus verdiepen en versterken. Heeft er een werkelijke ontmoeting met de Verrezene en van hieruit ook met een medemens plaats? Of bleven we niet heel vaak in onze eigen cocon gevangen? Père Thomas besluit: “Moge de crisis die we doormaken ons op authentiekere wijze menselijk en levend maken. En moge onze gemeenschap in gebed ons aanmoedigen, troosten en leiden tot grotere eenheid in Christus die verrijst”.
Tenslotte: onze Utrechtse katholieke gemeenschap Wladimirskaja is heel verdrietig door het plotselinge overlijden van Fons van Bosbeek, de voorzitter van het bestuur. Vanuit zijn sterke geloof weten wij dat hij nu bij de Verrezen Christus geborgen is.
vader Paul

