EXTRA KERKBERICHT Nr 1b 22 maart 2020
Geen Paasviering
In het tussentijds Kerkbericht van 13 maart jl. kon u lezen dat, conform de bisschoppelijke richtlijnen, de vieringen van de Goddelijke Liturgie tot
6 april komen te vervallen vanwege de coronacrisis. Helaas is deze periode verlengd. We vinden het verdrietig te moeten melden dat dit jaar ook de viering op Tweede Paasdag géén doorgang kan vinden.
In het eerstvolgend reguliere Kerkbericht zullen wij informeren wanneer onze vieringen weer hervat kunnen worden.
Onderling contact
Het rechtstreekse contact tijdens de gezamenlijke vieringen en het koffie drinken valt nu weg. Terwijl op die momenten onze onderlinge verbondenheid juist zo groot en voelbaar is.

Het bestuur van Wladimirskaja zoekt naar manieren om toch met u verbonden te kunnen zijn. We zijn uiteraard voor u telefonisch bereikbaar als u behoefte heeft aan contact. U kunt bellen met:
vader Paul Brenninkmeijer: 030-2626442
Dorine Sweere: 06-50431561

Daarnaast zal de komende periode op de website wekelijks een overweging van vader Paul te lezen zijn. De eerste overweging kunt u hieronder lezen. De overige worden in het weekend op onze website gezet onder de rubriek “Preken”.
Het is natuurlijk ook heel fijn als leden van onze Byzantijnse gemeenschap elkaar bellen of een mail sturen, gewoon om te vragen hoe het met hem/haar gaat in deze crisis. Dan heb je veel kans op mooie uitwisselingen. Bovendien kan je elkaar dan niet besmetten met het corona-virus, maar wél met het ‘bemoedigings-virus’ en daar is héél veel behoefte aan.

Nu op dit moment moeten we afwachten, ons inkeren en bidden en heel zuinig zijn met onze ouderen en kwetsbaren, dat zijn wij zelf ook allemaal. Daarbij komt dat er nu heel veel bemoediging te vinden is op het internet. Radio Maria geeft veel inspiratie, vooral met het uitzenden van het getijdengebed, om 7 uur ’s morgens en 17 uur ’s middags en de dagelijkse eucharistieviering om 9 uur.

De troostvolle Byzantijnse getijdegebeden en vieringen van de Goddelijke Liturgie in de abdij van Chevetogne zijn te vinden via https://www.monasteredechevetogne.com.
Een andere manier om deze vieringen te ontvangen is via de app http://mixlr.com/chevetogne/. Via deze app krijgt u desgewenst een signaaltje dat de viering begint.

Er is trouwens een ruim aanbod op radio en internet voor alle Christenen, met allemaal dezelfde God. Het kan verfrissend zijn om eens te kijken naar wat andere gezindten doen zolang je maar die ene God voor ogen houdt en gelooft dat andere christenen diezelfde God bedoelen.
Gebed in tijden van het corona-virus (vertaald uit het Engels)
Heer Jezus Christus, U trok langs steden en dorpen om allen die aan ziekten en kwalen leden te genezen. Op uw bevel werden zij weer beter.
Kom ons nu te hulp bij dit wereldwijde corona-virus, zodat wij uw helende liefde mogen ervaren. Genees hen die door het virus besmet zijn. Mogen zij door goede medische zorg hun gezondheid terugkrijgen.
Genees ons van onze angst die volkeren verhindert om samen te werken en die ons ook belet om elkaar als buren te helpen. Genees ons van onze trots die ons wijs maakt onkwetsbaar te zijn voor een ziekte die geen grenzen kent.
Heer Jezus Christus, genezer van allen, sta ons bij in deze tijd van onzekerheid en zorg. Wees met hen die door het virus gestorven zijn. Mogen zij met u rusten in uw eeuwige vrede. Wees nabij aan hun families, bescherm hen tegen ziekte en wanhoop bij hun verdriet en rouw. Mogen zij uw vrede leren kennen.
Wees nabij aan artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en medisch specialisten die de besmette patiënten zorg bieden, ondanks het risico dat zij zelf daarbij lopen. Mogen zij uw bescherming en liefde ervaren.
Wees nabij aan de leiders van de volkeren. Laat hen handelen vanuit liefde en oprechte zorg voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Geef hun de wijsheid om te investeren in lange termijn oplossingen die toekomstige virusuitbraken kunnen voorkomen. Mogen zij Uw vrede ervaren als zij samenwerken om dit op aarde te bereiken.
Heer Jezus Christus, blijf bij ons, of wij nu thuis zijn of onderweg, omgeven door velen die door deze ziekte te lijden hebben, of met slechts weinigen. Blijf bij ons als wij lijden en rouwen, om te kunnen volharden en voorbereid te zijn. Geef ons uw vrede in plaats van onze angst.

Overweging van vader Paul
In het bovenstaand gebed wordt gevraagd dat Christus ons bevrijden zal van onze angsten en ook van onze trots. In het katholiek getijdenboek van de zaterdag in de derde week van de Vasten staat iets opmerkelijks. Het is een tekst uit de 16e eeuw: ”De Evangelische Peerle”. De schrijfster, een anonieme maagd met een sterk innerlijk leven, vertelt hoe wij in ons dagelijks leven God kunnen vinden. Dit dagelijks leven brengt lief en leed, geluk en ongeluk, voor-of tegenspoed met zich mee. Het eerste is dat wij moeten loslaten. Dit loslaten betekent het loslaten van onze zorgen en angsten, en dit doe je in deze crisistijd bijvoorbeeld door niet voortdurend het nieuws te volgen, maar om dit te doseren. Het is ook het loslaten van onze trots waarmee we ons als mensen vaak staande houden en ons onkwetsbaar wanen. Vervolgens benadrukt de schrijfster dat wij moeten dulden. Je moet bij je zelf zeggen: ‘Lieve Heer, ik weet niet waarom ons dit allemaal overkomt, maar ik vertrouw er op dat Gij uw reden hebt om dit te laten gebeuren’. Tenslotte wijst de schrijfster ons waar het ten diepste om gaat, en dat is het minnen, het liefhebbenen wel vanuit het besef dat God ons bemint. Het bovenstaand gebed duidt de Coronacrisis niet als een straf van God.
Het kan wel een les zijn die God ons wil leren, dat wij niet oppermachtige maar afhankelijke wezens zijn en met de vraag of de manier waarop de samenleving wereldwijd is ingericht wel de juiste is. Of er niet meer kleinschaligheid en duurzaamheid moet zijn. In dit gebed wordt Christus gevraagd om zieken met zijn liefde te steunen: juist ook door goede medische zorg. God wil ons in Christus bij deze crisis liefdevol nabij zijn. Jezelf overgeven aan deze goddelijke liefde, door het loslaten en het dulden heen, brengt uiteindelijk de diepste vrede. En vanuit deze vrede kunnen wij ons wijden aan de zorg voor onze medemensen, in welke vorm dan ook. De liefde van God wordt door de liefde van mensen voor elkaar zichtbaar.
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